Huis Heyan (L)

In 2014 zag Leo Ewals’ biografie Peter Roovers. Een decor voor de
samenleving het daglicht. Roovers leefde van 1902 tot 1993 en
was een landelijk bekend beeldend kunstenaar. Hij ontwierp
meer dan een dozijn oorlogsmonumenten, gaf vorm aan het
Rijke Roomse leven met talloze heiligenbeelden, maakte decora-
ties voor scholen, zorginstellingen en ondernemingen en droeg
met kunstwerken voor de schepen van de Holland-Amerika Lijn
bij aan de wederopbouw van Nederland. Bovendien vond hij
zowel Wilhelmina, Juliana als Beatrix bereid voor hem te poseren.
Van zijn dochter Kathinka - in de voetsporen van haar vader
eveneens een gerenommeerd beeldend kunstenares - stammen
diverse hilarische anekdotes over het poseren van de vorstinnen.
Die zijn er ook over de geestelijke hoogwaardigheidsbekleders
die door Roovers in borstbeeld werden vereeuwigd. Toen mon-
seigneur Diepen uit 's-Hertogenbosch in februari 1940 Roovers
in diens atelier zou komen bezoeken, noteerde de kunstenaar in
één van zijn vele bewaard gebleven brieven: 'Met palmzondag
komt de bisschop op bezoek in Mook, alle naakte pupkes moeten
dan achter de couliezen

Na de geboorte van zijn derde kind Ysbrandt op 11 juli 1947 werd
de woning in Mook definitief te klein voor het gezin van Roovers.
Ook wilde de kunstenaar graag een grotere atelierruimte. Daar-
om kocht hij in oktober 1948 voor 20.000 ouderwetse guldens
het in de oorlog ernstig beschadigde kasteeltje van Heijen, waar-
van het herstel in januari 1949 energiek ter hand werd genomen.
Dit kasteel had een lange geschiedenis. In 1338 duikt een zekere
Henrik van Spaenrebock als eerste heer van Heijen op in de
oorkonden. Zijn nazaten kregen een eeuw later toestemming
een riddermatig huis te bouwen op de plek waar tegenwoordig
een boerderij met de naam Burgt ligt. Al aan het begin van de
zestiende eeuw werd deze woonstede verlaten en een nieuw
onderkomen gebouwd op de huidige plaats. Het oudste element
van kasteel Heijen — de zaalbouw met een kelder gedekt door
ribloze kruisgewelven — gaat terug tot in deze tijd. Elisabeth van
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Spaenrebock, de laatste van haar geslacht, huwde in 1582 Alter
Knipping. Hun wapens sieren tot op de dag van vandaag de
schouw in de grote zaal en het is waarschijnlijk dat grote delen
van het huidige huis in hun periode tot stand zijn gekomen. Aan
de zuidgevel, met natuurstenen details, muizentandlijsten en
een karakteristieke topgevel met pinakels, is nog goed te zien dat
de bouwtijd de overgang van gotiek naar renaissance markeert.
Andere bouwdelen bezitten juist een zeventiende- of achttien-
de-eeuws uiterlijk en tonen aan dat het kasteel in de loop der
eeuwen steeds verder is uitgebouwd.

Kasteel Heijen liep in september 1944 grote schade op, zowel
door geallieerde als Duitse beschietingen. Ook werd het meubi-
lair — op één stoel na - volledig geplunderd. Toch is Heijen er in
vergelijking met bijvoorbeeld Bleyenbeek en Blitterswijck gena-
dig vanaf gekomen: Blitterswijck werd in november 1944 volledig
verwoest en van het in februari 1945 in puin geschoten Bleyen-
beek resteert tot op de dag van vandaag een troosteloze ruine.
Peter Roovers wist materialen van deze beide kastelen veilig te
stellen. Het Algemeen Dagblad vermeldde in januari 1950 bij een
interview met Roovers: 'Enkele oude balken werden uit

de overblijfselen van kasteel Blitterswijck opgediept' Uit die
zware eikenhouten balken vervaardigde Roovers in 1947 het
Madonnabeeld van Mook, het Jozefbeeld van de Cisterciénser-
abdij te Tegelen en de crucifix van het Capucijnenklooster in
's-Hertogenbosch. Blijkbaar had Roovers meer dan voldoende
hout uit Blitterswijck kunnen meenemen, want nog in 1951 werd
het Jozefaltaar van de Nijmeegse Jezuietenkerk gemaakt van ei-
kenhout 'afkomstig van de balken van een kasteel' Dat zou overi-
gens ook nog kunnen slaan op Bleyenbeek, waarvan Roovers een
grote partij bakstenen gebruikte bij de restauratie van Heijen.
Volgens zijn zoon Ysbrandt stammen ook de balken in de huidige
zaal van Bleyenbeek. En zo leeft iets van kasteel Bleyenbeek voort
in kasteel Heijen en iets van kasteel Blitterswijck in de kunstwer-
ken van Peter Roovers. ll



